Een WAAK & ZIE-ER in de kijker

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker
zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om
de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is
onbetaalbaar en onmisbaar.

Ik ben Laura De Neve en woon in Petegem
aan de Leie.

Ik ben de trotse hondeneigenaar van 2
geadopteerde honden: Guust mijn 9 maand
oude Duitse staande korthaar en Tillis, de
mini Jack Russel van 1,5 jaar oud die soms
vergeet dat ze mini is.

Ik ben momenteel een zelfstandig
paardentrainster en manager/ wedstrijd
groom (op internationaal niveau) bij de
fokkerij la Licorne in Kruishoutem.

Vanaf mijn geboorte zagen mijn ouders al dat
ik een groot hart voor dieren had. Het begon
met een kat en eindigde met een heel
assortiment aan neerhofdieren en andere
grotere exemplaren. Gigi, de pony van de
buren, een witte connemara, leerde mij de
eerste stapjes van de paardenwereld kennen.
Al vroeg merkte ik dat ik makkelijk dieren
dingen kon laten doen. Omdat mijn mama
allergisch is voor honden, kwamen geen
honden binnen. Dus focuste ik me op mijn kat
Filou en leerde ik haar gehoorzamen. Mijn
konijn leerde ik agility. Ik liet haar springen
over oude videobanden en liet haar door
afvoerbuizen huppelen.

Toen ik 16 jaar was volgde ik een pre-
instructeursopleiding om zowel paard als ruiter
te helpen en trainen. Toen ik eindelijk 18 werd,
kon ik officieel instructeur in paardrijden
worden. Vanaf dan ging de bal aan het rollen
en stond ik vaak in het midden van de piste om
les te geven aan jong en oud.

Sinds wanneer ben jij lid van Waak & Zie?

Ik ben pas in augustus 2022 bij Waak & Zie
gekomen en ben onmiddellijk beginnen
meelopen met Dirk. Ik wil mij nu ook
toeleggen op het trainen van honden en
zoveel mogelijk van de lesgevers bij Waak &
Zie leren. Mijn voorkeur gaat naar de starters
groep. Hier zie je het beginnende karakter
van de hond ontstaan en kan je zowel hond
als baasje kneden.

Wat maakt jou blij?

Kleine dingen maken me blij. Complimenten
geven en krijgen en zo mensen laten groeien
geven mij een goed gevoel. Maar ook dieren
en baasje gelukkig zien! Hier bij W&Z ben ik
vooral gelukkig als mensen de tips die we
geven ter harte nemen en als we zien dat die
band tussen baasje en hond sterker wordt.




Waar kijk jij naar uit?

Dat zowel ikzelf als Guust kunnen
doorgroeien tot de gevorderde groep op een
speelse manier en op ons eigen tempo.
Graag wil ik met de club eens een kerstmarkt
of tweedehandsmarkt organiseren.

Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes?
Geef het eten van je hond niet uit zijn pot.
Geef het vanuit je hand en gebruik het voer

om 10 minuten per dag jouw hond te trainen.

10 minuutje intens bezig zijn is meer dan
genoeg om jezelf en je hond naar een hoger
niveau te brengen.

Als baasjes problemen hebben met hun hond
hoeven ze niet bang te zijn om daarover
vragen te stellen aan de lesgevers. De
lesgevers willen graag met hen zoeken naar
een passende aanpak voor de hond.

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij
Waak & Zie?

Mijn allereerste les van Dirk. Ik wou niet
vroeger met mijn hond komen trainen omdat
hij eerst sociaal moest worden... Tot Dirk me
zei:’ de beste manier om jouw hond sociaal
op te voeden is ermee naar de training gaan’

Waar droom jij nog van?

Ik droom er van dat onze renovaties aan het
huis afgelopen zijn en we kunnen werken aan
onze verzameling van verschillende
dierenrassen. Verder droom ik dat de
dierenartsenpraktijk van mijn partner nog
meer mag uitgroeien tot een vaste waarde in
Petegem-aan-de-Leie en ik mijn kennis kan
gebruiken om hem hierin bij te staan. Ik wens
ook dat iedereeen gezond en gelukkig mag
blijven!




