
 
 

 

Een WAAK & ZIE-ER in de kijker  

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker 

zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om 

de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is 

onbetaalbaar en onmisbaar. 

 

 

Deze week plaatsen we Jo Bundervoet in de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Jo Bundervoet en ik woon in Petegem. 

Samen met mijn partner en (plus)-zonen.  

Thuis lopen er naast poes Bliksem ook nog 2 

honden rond: 

- Skwizie is een shelty van 16 jaar 

- Pagno is onze kleine spring in tveld: een Jack 

Russell van 2 jaar. 

Sinds wanneer ben jij lid van Waak & Zie? 

Ik ben gestart bij waak en zie in 2004, samen 

met mijn hond Rasta (jack russell van 3 jaar).  

Ik had dat hondje uit het asiel gehaald en 

mijn ouders vonden dat hij toch wat 

manieren mocht kweken 😊.   

Ik ben dus toegekomen en niet meer weg 

geraakt.  Gaandeweg is er een 2de hond bij 

gekomen en deed ik niet enkel 

gehoorzaamheid.  Ik rolde ook de agility sport 

in.  Zo ben ik verder blijven groeien in de 

hondenschool.  Ik ben deel geworden van het 

bestuur, ben lesgever, maar hou me nu 

vooral bezig met het onthaal van de nieuwe 

leden en de theorie les. 

 

Wat maakt jou blij?  

Ik wordt blij als de mensen rondom mij 

gelukkig zijn, als we plezier hebben in 

hetgeen we doen.  De zon die smorgens 

schijnt, de geur van nat gras in de zomer, 

mijn gezin.  Geluk en blijdschap zit in kleine 

dingen, een vriendelijk gebaar, een gesprek. 

Jouw hobby’s zijn 

Ik heb eigenlijk wel een aantal zaken waar ik 

van geniet. 

Eerst en vooral de hondenschool.  Ik hou ervan 

om mijn honden te trainen en ze nieuwe 

dingen aan te leren, daarnaast is het fijn om 

deze kennis ook over te kunnen dragen aan 

(nieuwe) leden. 

Daarnaast zing ik ook in een koor ‘les amis de 

Charles’.  Dat is een vrouwenkoor dat 

hedendaagse nummers brengt.  Daar kan ik 

alles van mij afschudden en mij volledig 

smijten.  Omdat wij een deel vormen van 

theater groep vooruit, komt het zo af en toe 

eens voor dat we mogen meespelen in een 

productie waarbij ze vocale ondersteuning 

nodig hebben. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Jo is op zoek naar een helper die net als zij mensen kan trainen in gehoorzaamheid. Voel jij je 

geroepen, spreek haar gerust aan. Een individueel lesgeversparcours op maat wordt jou 

aangeboden. Als je dit hebt doorlopen, kan jij ook als lesgever bij Waak & Zie fungeren.  

Wij kijken uit om jou als toekomstige lesgever te mogen ontmoeten! 

 

Waar kijk jij naar uit? 

Ik kijk uit naar het mooie weer, alhoewel 

ieder seizoen wel zijn charmes heeft. 

Ik zou dit jaar graag deelnemen met mijn 

hond aan de wedstrijden die plaats vinden bij 

ons op Waak en Zie.  We hebbe nog een paar 

maanden om ons voor te bereiden op zowel 

gehoorzaamheid als agility.   

 

Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes? 

Smeed een band voor het leven.  Heb en geef 

vertrouwen aan je hond.  Leer hem nadenken 

en werken, maar vooral, heb er zelf plezier in! 

 

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij 

Waak & Zie? 

Er zijn al zo veel mooie, maar ook moeilijke 

momenten geweest.  We hebben al heel veel 

mensen ontmoet, maar helaas ook van een 

aantal mensen veel te vroeg moeten afscheid 

nemen.  Maar wat mij vooral bij blijft is dat als 

het erop aan komt, iedereen er is voor elkaar! 

Evenementen op poten zetten is altijd een 

hele klus, toch slagen we er telkens in om dat 

voor elkaar te krijgen.   

Maar wat me het meest bij bleef is dat we 

ooit met een bus afgezakt zijn naar een 

internationale wedstrijd in Nederland omdat 

er iemand van de club aan deelnam.  De sfeer 

en verbondenheid dat maakt ons als club. 

De fierheid en het geluk als iemand van ons 

leden meedoet aan een wedstrijd! 

Waar droom jij nog van? 

Ik hoop dat we nog lang gezond mogen 

blijven en de kids uitgroeien tot heerlijke 

kerels! 

We nog veel kunnen reizen en genieten van 

het leven. 

Dat ik nog veel kan trainen met mijn honden.  

En mijne Pagno ooit een nestje zou kunnen 

voortbrengen. 

Ik mensen de passie van de hondensport kan 

bijbrengen en ze kunnen genieten van hun 

hond. 

Dat we nog lang een team kunnen vormen 

binnen waak en zie over de dicipline heen! 

        

 

 

                     

 

 

 


