
 
 

 

Een WAAK & ZIE-ER in de kijker  

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker 

zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om 

de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is 

onbetaalbaar en onmisbaar. 

 

 

Deze week plaatsen we Donald De Jaeger in de kijker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Donald De Jaeger en ik woon in 

Kruisem. Ik heb drie Border Collies: 

Branco is 12 jaar, met hem heb ik het WK 

aglility in Milaan gelopen. Dat was in 2018. 

Sniper, is 9 jaar en dan Django, hij is 2 jaar.  

Vermits ik geen wagen heb, kan ik ook niet 

met mijn honden trainen in Waak & Zie.  

 

Jouw hobby’s zijn 

Vroeger speelde ik voetbal en dronk ik 

achteraf graag een pintje. Via vrienden ben ik 

in de hondensport terecht gekomen en ben ik 

daarin doorgegroeid tot lesgever. Ik ben eerst 

gestart als lesgever in Wielsbeke. Daarna ging 

ik naar Izegem en nu ben ik reeds 4 jaar 

lesgever in Deinze.  

Ik mocht in Deinze bij Waak & Zie komen op 

voorwaarde dat ik er les gaf.  

Waar kijk jij naar uit? 

Ik hoop ooit nog eens zelf met één van mijn 

honden te kunnen trainen en agility  

wedstrijden te lopen. Ik hoop ook dat de club 

nog lang mag blijven bestaan en we niet naar 

een andere locatie moeten zoeken… 

 

Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes? 

Volg de juiste en de correcte raad op die je 

van de lesgevers krijgt. Als je verandering ziet 

bij jou hond door het opvolgen van de tips 

dan weet je dat je hebt bijgeleerd.  

Wat ik als lesgever ook enorm kan 

appreciëren is ‘een dank je wel’ of een korte 

waardering na elke les! 

 

En dat doe ik nu nog. Ik geef zowel les in agility 

als in gehoorzaamheid.  

In agility geef ik les aan de beginners en in de 

gehoorzaamheid aan de beginners en 

gevorderden.  

 

Wat maakt jou blij?  

De club ‘Waak & Zie’ maakt mij echt blij. De 

mentaliteit die er heerst zowel in het bestuur 

als bij de lesgevers is zo gemoedelijk. We zijn 

een hechte groep. Kijk maar wat er vlak voor 

Kerstdag is gebeurd… Zo een verbondenheid in 

een club heb ik zelden meegemaakt! Stuk voor 

stuk zijn het fantastische mensen bij Waak & 

Zie. Mensen die er voor jou zijn!  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook Donald is op zoek naar een helper die net als hij mensen kan trainen in de opvoeding van hun 

hond en in agility. Heb jij skills in agility - of gehoorzaamheidstraining en wil jij Donald graag 

helpen? Spreek hem gerust aan. Een individueel lesgeversparcours op maat wordt jou 

aangeboden. Als je dit hebt doorlopen, kan jij ook als lesgever bij Waak & Zie fungeren.  

Wij kijken uit om jou als toekomstige lesgever te mogen ontmoeten! 

 

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij 

Waak & Zie? 

Zeer zeker mijn 2 honden die het hazenpad 

kozen een dag voor Kerstdag.  

De hulp die ik toen kreeg van het team van 

Waak & Zie was er één om nooit meer te 

vergeten. Zij hebben er alles aan gedaan om 

mij te helpen in het vinden van mijn 2 

honden. Dit toont dat je niet veel vrienden 

moet hebben maar wel de juisten. En deze 

vrienden vind ik in de hondenclub!  

 

 

Waar droom jij nog van? 

Ik hoop dat de sfeer in de club nog lang zo 

mag blijven bestaan. Want de club is zowat 

mijn familie.  

Ik droom dat ik ooit nog de lotto mag winnen 

zodat ik mij een camionette kan kopen om 

met mijn honden naar de club te komen en te 

kunnen trainen.  

Ik hoop ook dat ik nog lang les mag en kan 

geven. Dat mijn gezondheid dit ook toelaat.  

 

 

 

 

 

                     

 

 

 


