Een WAAK & ZIE-ER in de kijker

Vanaf nu willen we om de twee weken één van onze lesgevers in de kijker
zetten. Zij staan twee keer in de week als enthousiaste vrijwilliger klaar om
de mensen te helpen in de opvoeding van hun hond. Hun inzet is
onbetaalbaar en onmisbaar.

Ik ben Bianca Vandorpe en ik woon met mijn
gezinnetje in Nazareth. Omdat wij van dieren
houden krijgen deze natuurlijk ook een ruime
plaats in ons gezin. Onze dierentuin thuis
bestaat uit: 2 poezen, konijnen, cavia’s
hamsters, vissen en natuurlijk onze 2 golden
retrieven. Teefje Shiva is 4,5 jaar en teefje
Ruffy is 10 maanden oud. Honden hebben
altijd al een deel uitgemaakt van mijn leven
waardoor ik mij doorheen de jaren sterk heb
verdiept in die hondenwereld.

Gaan wandelen op zondagnamiddag met de
beide honden in de wandelclub is één van
mijn hobby’s. Ik ga 2 keer in de week
paardrijden waar ik dressuur oefen.

Sinds wanneer ben jij lid van Waak & Zie?
Toen Ruffy bij ons is gekomen, heb ik mijn
dochter Nina ingeschreven in de hondenclub
van Waak & Zie.

Dit was vlak na de coronapandemie.

Omdat ik Nina elke keer naar de club moest
voeren, keek ik geboeid toe hoe de trainers de
baasjes geduldig de knepen van
gehoorzaamheid bijbracht. Dirk had mij al een
paar keer aan de kant zien staan en vroeg mij
of ik het niet zag zitten om samen mee te
lopen. Ik dacht... waarom niet? Zo kan ik ook
thuis gepaster reageren als dat nodig zou zijn.
En zo ben ik als lesgever beginnen meelopen.
Het liefst train ik samen met Erik de pups.

Wat maakt jou blij?

Meestal komen de baasje opgewonden met
hun pup het veld op. Dan probeer ik hen
eerst rustig te krijgen. Als zij rustig zijn, wordt
hun hondje ook rustig en gaat werken met
elkaar veel makkelijker. De baasje krijgen dan
ook oprechte aandacht van hun hond. Ik
word vooral blij als baasje en hond naar
elkaar toegroeien en samen progressie
maken. Het is altijd leuk ze naar de starters te
zien gaan en zien dat ze blijven volhouden
om als een hecht team uit te groeien.




Waar kijk jij naar uit?

Dat ik zelf mag groeien in het lesgeven. Dat ik
me de nieuwe methodes en technieken van
de andere lesgevers eigen kan maken. En dat
het vooral nog lang goed mag gaan met mijn
eigen honden.

Welke raad geef jij aan de hondenbaasjes?
Blijf rustig en heb zelf veel geduld. Zowel jij
als jouw pup hebben samen een weg af te
leggen. Jullie moeten elkaar leren kennen en
op elkaar afgestemd geraken. Speel veel met
jouw hondje zo werk je aan een goede band.

Wat is de meest bijgebleven anekdote bij
Waak & Zie?

Vermits ik nog niet zo lang bij Waak & Zie
ben, heb ik nog niet zoveel anekdotes
meegemaakt. Maar de wandelingen die
worden georganiseerd vind ik altijd heel tof!.

Waar droom jij nog van?

Ik droom er van om met het gezin gezond te
blijven en vooral dat het goed mag lopen met
onze dieren.







